Kutsal Damacana 3 – Dracoola
Ongeveer 600 jaar geleden slaagde de jager Karafuat erin om de heerser van Transsylvanië, Vlad, gevangen te nemen. Deze was berucht voor zijn onvoorstelbare gruweldaden, waarbij het spietsen van mensen wel één van de afgrijselijkste was. Na jaren van gevangenschap veranderde Vlad zichzelf in een bloedzuigende vampier die door God werd vervloekt en door mensen werd gevreesd. Vlad was vol haat, iedere keer als hij aan zijn folteraar Karafuat terugdacht.

Honderden jaren lang doodt hij iedereen die ook maar iets met Karafuat te maken heeft, tot hij uiteindelijk op Sabahattin stoot, de laatste nakomeling van Karafuat. Sabahattin werkt in een grote villa waar hij als weeskind is opgegroeid en hij heeft er geen idee van dat hij zich in groot gevaar bevindt, tot er op een dag een mysterieuze vreemdeling opduikt....

