
SÜRGÜN INEK 
SYNOPSIS
We schrijven het jaar 1997 in Turkije...Een tijd waarin mensen verbannen werden omwille van hun politieke ideeën, maar niet alleen mensen... Dit keer viel de verbanning te beurt aan een koe uit het dorpje Gomalak.

Şevket en Cemile, een gelukkig getrouwd koppel en eigenaars van de koe Sarıkız, komen op een dag in nauwe schoentjes terecht. Hun koe Sarıkız stootte het borstbeeld van Atatürk - de stichter van de Turkse Republiek- omver.  Terwijl het verhaal zich als een lopend vuurtje verspreidt, wachten Şevket en Cemile in angst af.

De klopjacht op de koe wordt geopend. Iedereen van dorpshoofd tot de ouderenraad, van ambtenaren tot soldaten - zit de koe op de hielen. Hoe meer de gebeurtenis escaleert, hoe gekker en komischer de situatie wordt. Kunnen Şevket en Cemile een oplossing vinden voor het probleem? Zal Sarıkız ooit haar vrijheid terug krijgen en gelukkig zijn?

